Recensie “ Sterke Bijen” door Marc Missotten.

Eindelijk! Een boek geschreven door een “sterk imker”....
Marc schrijft duidelijk en helder zijn verhaal over hoe hij imkert zonder gebruik te
maken van chemicalién of zuren in of rond zijn bijenkasten.

Het boek is in drie delen opgebouwd:

- We verdiepen ons eerst in drachtplanten. Logisch: we moeten zorgen voor
een voldoende en gevarieerd voedselaanbod als we dieren houden.

- We maken kennis (duidelijk en stap voor stap weergegeven) met de methode
die ontwikkeld werd door Marc op basis van de inzichten van Henri Renson,
om de bijen gezond te houden. Ook hier weer vanuit de logica : als we dieren
houden moeten we zorgen voor hun gezondheid. En de technieken - chemie
en zuren, die we al meer dan 40 jaren gebruiken, hebben ons nog geen stap
dichter bij gezondere bijen gebracht.

- We leren hoe we zelf onze standen met sterke en gezonde bijen kunnen
bevolken.

Het boek is geen aanklacht tegen imkers die, vaak tegen beter weten in, blijven
hopen dat de oplossing vanuit dat busje met chemicalién komt.

Neen; het is een oproep om toch verder te kijken en te durven springen om het
anders te doen.

Het is ook een prikkel voor die imkers die al zonder chemie werken, maar in stilte,
omdat ze de kritiek van collega’s willen vermijden en als “varroakwekers” te worden
bestempeld, om uit de kast te komen.

Het is een oproep om samen te werken met landbouwers, natuurverenigingen, niet-
imkers en met de collega’s van de imkerverenigingen.

Met zijn boek zet Marc ons aan tot nadenken en verdiepen in de wondere wereld van
de bij. En zo worden we allemaal sterke imkers....
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